
Dag mevrouw,  
mag ik u een paar 

vragen stellen  
over uw reis naar  

New York?

Reist u alleen?  
Is dat uw koffer, die  
u daar bij u heeft?

Ja, ja.

M’n naam is Juliette. Ik ben 33.

Ik haat vliegen. “Gelieve computer, tablet en 
elektronische apparaten uit uw 
handbagage te verwijderen en  
in een bakje te leggen, samen  

met uw mobiel, sleutels...”

Echt waar. Ik haat ’t.

Luchthaven Charles de Gaulle, 
Parijs.
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Ik voel me ook  
elke keer schuldig.

Vliegen is slecht voor
de planeet, weet je wel.

Ik ben nog nooit  
in de VS geweest.

Maar nu woont mijn zus  
in New York.

Al twee jaar. Twee jaar dat ik haar moet missen.

Boarding!

Ik ken New York  
niet zo goed.

Behalve uit films.  
En Friends.

En van de foto’s van  
m’n zus, natuurlijk.
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Uiteraard ken ik... ...het Vrijheids-
beeld, dat wel.

De Empire State 
Building...

Maar in een vliegtuig 
doet New York me in  

de eerste plaats denken 
aan 11 september.

11 september 2001.  
Bijna 20 jaar geleden...

Alsof het gisteren was. Gek dat iedereen nog  
weet waar hij was toen  

het nieuws bekend  
werd gemaakt.

Net zoals bij de aanslagen van 13 november 2015. Of de val van de Berlijnse Muur in 1989,  
bijvoorbeeld. Ik was toen nog maar net geboren.

Maar 11 september 2001 staat in mijn geheugen gegrift. Ik was 14...
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New York, 11 september 2001, 9.03 uur.
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Het schooljaar was pas begonnen. ’s Middags, ergens tussen 15 en 16 uur, 
ging ik naar huis met de RER...

Op een bepaald moment is  
een man met een mobieltje op de 
trein gestapt. Die dingen waren 

toen nog niet zo courant.

Ik hoorde hem wel 
praten, maar op dat 
moment stond ik niet 
stil bij wat hij zei.

Heb je het  
ook gezien?  

New York, ja...  
Niet normaal!

Als zoiets nu zou gebeuren,  
zou de hele wereld het  
vrijwel meteen weten.

Maar toen had niet iedereen 
een mobiel, en de apparaten 

van toen hadden geen  
internet en zo.
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Hoi, mam!

Alles oké, schat?

Ja, ja.

Heb je het al gehoord?  
New York?

Wat dan?

Twee vliegtuigen hebben zich in het World Trade 
Center geboord. Je weet wel, die twee grote torens.

O ja?

Ja, die twee enorme 
wolkenkrabbers staan  
in brand. Een aanslag, 

denken ze.

We zien het wel op het nieuws.
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