
AAN DE OUDE DENDERMON-
DING IN... DENDERMONDE

Professor! Kom kijken! 
Een enorm hoefijzer!

Bij de staart van het 
Ros Beiaard! Het zal toch 

niet waar zijn, zeker?

Laat zien! En zwaar dat 
dat ding weegt!

Als het nu nog eens 
evenveel geluk zou brengen!

Ik denk 
het wel

Het is van 
zuiver goud!
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En er zitten sleetsporen 
op. Duidelijk gedragen 
door een echt paard!

Dat moet nogal een klepper 
geweest zijn!

Nog een vondst! 

Molenstenen! Het 
zijn er drie!

Duidelijk uit 
de middeleeuwen! 

Zou het verhaal dan toch
waar zijn en is het Ros

Beiaard hier echt aan zijn
einde gekomen?

Maar waarom vinden we 
dan nergens een skelet? 

Behalve dat van een mammoet 
vijftig jaar geleden.

Ik bel de 
burgemeester.

IN HET STADHUIS
WAT EEN ONGELO-
FEL£K NIEUWS!

Breng alles naar 
hier! We organiseren 

een tentoon-
stelling!
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Wat een uitgelezen 
kans om onze 
stad in de verf 

te zetten!

ENKELE 
DAGEN 
LATER

...en ik sta hier bij het hoefijzer dat
volgens de burgemeester echt aan het 

Ros Beiaard heeft toebehoord!

Ha! Van dat 
liedje op school

vroeger!

't Ros Beiaard doet 
zijn ronde in de stad van 

Dendermonde!

Die van Aalst die zijn zo 
kwaad omdat hier 't Ros 

Beiaard gaat!

Maar waarom die van 
Aalst zo kwaad waren 
is mij altijd een raadsel 

gebleven.

Misschien konden ze niet 
tegen dat vals gezang.

Filiberke! Wat is dit 
voor een verschijning?

Niet Filiberke! 
Reinout is de naam!

Ik ben de knapste en de 
sterkste van de vier heems-
kinderen op zijn strijdros!

Waar zijn de 
andere drie?

Ik heb mijn ouders de 
oren van hun kop gezaagd 
voor nog drie broertjes 
erbij, maar dat zagen 

ze niet zitten.

Begrijpelijk!
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Eerlijk gezegd, mijn
nieuwsgierigheid is ook

geprikkeld!

We gaan naar 
Dendermonde!

Goed gesproken! Ik geef 
mijn strijdros de sporen!

Jij mag! Maar ik neem 
liever de bol van Gobelijn!

Wie we daar hebben! 
Anatool!

Wat heb jij vast? Dat noemen ze een 
metaaldetector. Net 

tweedehands gekocht.

Hij werkt 
toch nog?

Goeie vraag. Ik zet 
hem aan.

Hij reageert toch
op die ijzerwinkel

van Filiberke.
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Wat ben je met dat 
ding van plan?

Wat denk je? Ik ga op zoek 
naar oude metalen.

Die breng ik dan 
binnen bij Tist, onze
schroothandelaar.

Ik moet toch ook mijn
dagelijkse kost bijeen-

sprokkelen!

Juist. Werken loont. 
Succes ermee!

Ze trappen erin! Denken ze nu echt dat ik 
uit ben op wat verroest ijzer?

Goud wil 
ik hebben!

Dat nieuws van dat 
gouden hoefijzer heeft me 

aan het denken gezet.

Een paard in de 
middeleeuwen zal ook 
wel vier poten of benen 

hebben gehad.

Als ik dus goed kan 
rekenen, moeten daar nog 
drie hoefijzers te rapen 

vallen!
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Die ga ik met mijn 
metaaldetector allemaal 

opsporen!

Naar Dendermonde!

We zijn er!

We parkeren onze bol hier. Wat een mooie stad!

Het is hier allemaal Ros 
Beiaard wat de klok slaat!

Het stadhuis! Daar is 
de tentoonstelling.
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Wauw!

En hier dat 
fameuze hoefijzer!

Zo groot! Dat moet 
nogal een paard 
geweest zijn! 

Aha! Ik zie dat zelfs onze 
jongeren interesse tonen!

Mag ik me voorstellen, 
Luc Leybaert, professor 

in de archeologie.

Vroeger nog heemskind 
geweest in de ommegang. 

Meer nog, volgens mijn 
stamboom vloeit hun 
bloed nog steeds door 

mijn aderen!

Amaai Filiberke, 
daar kun jij niet 

tegenop.

Hier zie je me 
op een foto van toen!

Bent u 
die voorste?

Zeker! Samen met 
mijn drie oudere 

broers.

Ik kon daarna
een week niet 

stappen van een 
hele dag wijdbeens 
op dat paard te 

zitten!
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