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Pompei, 63 na Chr. Sr——

Hebben ze ook
maar enig besef
van mijn macht?

Dit is maar een oefening,
maar ik zal hen tonen
wie ik ben en wie ik voor
altiid zal zijn.

Denken ze dat mijn tegen—
fande me bang 2 Mijin
gewapende arm vreest niemand!




P

Staat zijn Ja! Lucius houdt vol!
besluit echt Hij wil niet meer vechten in
vast? de arena, hij heeft andere
plannen! We zien hem de
laatste tijd steeds vaker

in het gezelschap van

Juliug Actorius...

Kijk die patser genieten ‘
van zijn superioriteit!

Hij wil niks liever dan bewijzen

dat hij in zijn eentje evenveel

waard is als drie andere \
gladiatoren.

En hij stelt nog voor-

waarden ook: hij wil een
laatste groot gevecht om in
schoonheid en ongeslagen
afscheid te nemen!

Mij zo’n streek
leveren! Ik die hem
vanuit het niets groot
heb gemaakt en hem
heb opgeleid tot de
meest roemrijke
gladiator van
zijn tijd!

‘Ja, meester Claudius,

‘Maar ik, Claudius Scipio Caper, ben ook Hij weet nog en vanaf morgen kunt u zich
niet om het even wie! Moet ik, die de meest niet welk afscheids- er zelf van 3ergewi555n!
vermaarde gladiatorenschool van het rijk cadeau ik voor hem IK heb een Kleine

heb uitgebouwd, zomaar het vertrek van in petto heb... demonstratie voorbereid...”

mijn beste vechter accepteren?

Is die
Numidiér
Klaar?




Ah, beste Lucius!
Stoppen op je hoogte-
punt: de droom van
elke winnaar!

Ik weet vanwaar je komt...
Van armoedige wees tot
bewonderde gladiator: wat
een unieke loopbaan!

Dank je
voor je mooie
woorden...

Maak je geen
zorgen, machtige
Julius! Ik ben op het
toppunt van mijn
kracht, en ik heb
natuurlijk ze/f mijn
tegenstrevers
uitgekozen!

Ik zal

nederlaag!

stoppen zonder

Ik drink op
je geluk en op
je toekomst,
Lucius!

Dat is niets.
Ondanks alle ver-
schillen weten we
elkaar perfect
te verstaan.

Maar dat laatste
gevecht verontrust
me... Je hebt helemaal
niets te vrezen,
is het wel?

Een toekomst die zal
lopen via een contract
tussen ons beiden, daar
zijh we het nog altijd
over eens?




Jij bent de beroemdste
man van Pompei, en ik
de rijkste! Ik wil ook de
machtigste worden, en
daarvoor moet ik me
laten verkiezen tot
volkstribuun!

Na mijn laatste gevecht
zal ik je pubhekeluk steunen.

En ik zal je vergezellen waar
en wanneer je maar wilt.

En in ruil krijg je de
hand van zijn dochter!

Julia! Ik had je
niet horen binnen-

Dat is toch ook deel van de J&
overeenkomst, niet?
> .

komen! Wat zie je er
beeldig uit!

ledereen praat alleen nog
over dat laatste gevecht en
over jouw toekomst, Lucius!
Je bent ambitieus, en je
hebt zonder meer de best
denkbare bondgenoot
vitgekozen...

uitgekozen? ten volle het recht verdiend

Wie heeft — We hebben gedeelde
wie eigenlijk belangen. En Lucius heeft

om in onze familie te worden
opgenomen en mij op een dag
op te volgen... Dat is wat
ik hem aanbied in ruil
voor zijn steun!




Lucius, ik waarschuw
je... ik wil een man die
Ik dacht even dat je er staat... een harde,
2ou zeggen dat hij lid zeg maar...
van onze familie zou 3
worden, vader...

... en voor zover ik
kan voelen is dat
wel het geval.

Mijh kracht en
mijn lust staan
Klaar om jou
te vervullen,
Julia...

Lieve dochter, ik denk dat je .. al geef ik foe dat ik graag
onze kampioen zich moet laten getuige was van jullie
voorbreiden... L eerste schermutseling...

En vergeet maar niet te
winnen: ik houd enkel

Nog drie dagen N ]
van winnaars!

! wachten dus...
Tot binnenkort,
Lucius!




Mijn lieve echtgenoot,
zal je me nu eindelijk
zeggen waarom je me naar
deze afgelegen plek hebt
laten komen?

Om je angsten

Ja, Claudius, ik
verzeker het u!

2
Brufus...t Vooruit, laat

jij je lelijke
tronie maar
eens zien!

Hij helpt ons
al maanden in
het geheim!

En hij beloofde me
dat we intussen
Klaar zouden zijn!
Is het niet?

Ik weet dat je je
terecht zorgen
maakt over de
toekomst van onze
school, als onze
kampioen ons
zal verlaten...

Naast hem zijn
onze andere vechters
maar makke lammetjes!
Lafaards die om hun
moeder roepen bij de eerste
druppel bloed! Wie zal nog
willen betalen om naar zo’n
stelletje schijferds te
komen kijken? Dat wordt

onze ondergang!

Je hebt volkomen gelijk...
En dat is waarom ik
Brutus in heb opgedragen
in het grootste geheim

een opvolger voor
Lucius op te leiden!
Een nog sterkere
zwaardvechter
dan hij!

Je bent
niet goed bij je
hoofd, Claudius!
Niemand kan
Lucius verslaan!

Hoe hebben de goden
20’h monster Kunnen
scheppen?



Maar waar
komt hij toch
vandaan?

Dat is een
lang verhaal...

Door zijn uiterlijk
hebben zijn ouders
hem verstoten, en
hem na zijn geboorte
achtergelaten in
de natuur!

Als baby werd hij
geadopteerd door een
leeuwin die haar welpjes had
verloren, en die hem heeft
gezoogd en grootgebracht!
Een soort exotische
Romulus of Remus!

Later werd de
leeuwin aangevallen
door een groep hyena’s.
Het kind was nog geen
tien jaar oud...

Maar blijkbaar
wist hij het te
overleven!
Laat eens
zien!

De leeuwin haalde het niet!
Maar voor hem was over—
leven niet genoeg... Hij heeft
alle hyena’s stuk voor stuk
de strot afgebeten!
Met zijn fanden.

Op een dag konden jagers hem vangen.
Het schijnt dat ze daarvoor met tienen
waren! Hij werd verkocht als slaaf, en
uiteindelijk ontdekte een van onze
ronselaars hem.

Dit is een
uitgelezen kans
voor ons...

Lucius hoopt op een
apotheose, maar ik zorg
voor zijn ondergang!
ledereen moet zien wat
de tol is voor wie ons
verraadt.




Ik vertrouw op jou,
broer! Jij beheerst
de stuurmanskunst
als geen ander, en
kan ons redden uit
deze storm!

Het is geen storm,
het is de toorn van de
goden! En die hebben
wij uitgelokt, met ons

zondige gedrag!

Handelen uit liefde
is een grote deugd!
En je ziet toch ook dat
de macht van onze god
groter is dan die van
alle andere!

dat ik je in deze
dwaasheid ben

WE SAIN ER
ALLEMAAL AN/

Ik had je zoon
aan zijn lot moeten
overlaten!




IK VERBIED JE
S ZOIETS TE ZEGGEN!
Jij zou net hetzelfde
hebben gedaan als het

je eigen kind was!
= e =

En god zelf
tarten?!
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Is het nou echt
de moeite waard om
hierheen te komen?
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we goed moesten uitkijken, C— =
en elke onregelmatigheid z ‘d

moesten melden. ﬁ‘_h-
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Orders zijn
orders!

Waarom dan!?
We Kkunnen hem hier
net zo goed laten
rotten!

Ik denk dat deze
ons niet veel wijzer
meer zal maken!

Ha ha! Als je je
gezicht eens zag!
Kom, help me deze
hier op te rapen!

Er was helemaal geen
vissersgerei aan boord.
Dat is toch vreemd?
Wat deden die lui dan
op zee?

We nemen alle
lijken mee naar
het kamp, je weet
maar nooit.




Vooruit,
@ hijsen maar!

Wat bazel je nou?
Je was niet dood,
want je bent hier bij
ons, levend en wel!

Jongens, ik denk
dat onze vriend een
beetje de “Kluts”
Kwijt is...

IK herinner het
mij... de storm!
Onze boot

kantelde...

Kijk zijn polsen!
Die wonden! En aan

zijh enkels ook.

We dachten dat
je dood was!...
Wie ben jij?

Ik was
inderdaad
dood.

Nee... Jullie begrijpen
het niet... Ik was al
eerder dood!

Ik kom voor een
tweede keer
tot leven!




Masseer mijn
schouders, Caius!

IK wil mijn
spieren voelen
als nooit tevoren! . Zeker, maar
Morgenavond S het spektakel moet
moet ik beter zijn - op het niveau van mijn
dan ooit... ) 3 faam zijn!

Maar u hoeft
toch niets te
vrezen, als ik
het goed
begrijp...?

Ik wil dat de mensen zich mij
herinneren, en dat wie me heeft
zien vechten er zijn Kleinkinderen
later nog over vertelt! Ik wil voor
eeuwig een reus blijven in het hart
van de mensen! Dit laatste gevecht
moet een ware legende van
me maken!

Dus masseer
maar verder,
bij dupiter!
Ik wil dat
iedereen zich het
geweld van mijn
slagen herinnert,
de behendigheid en
precisie van mijn
bewegingen, en de
angst die te lezen
is in de ogen van
al mijn tegen-
standers!

Jouw wensen
zijn bevelen,
Lucius...




Ik zal je de beste
massage geven die

een man zich
dromen!

dulia... Ik moet
mijn krachten
sparen!

kan

Je bent toch
niet... bang?!

Ben jij zo’n man die
graag bloed veragiet in het
aangezicht van een tegen-

stander, maar niet in staat
is om iets anders te laten
spuiten in het bijzijn van
een vrouw...?

ulia!?! k...

Nee... '
Integendeel. r

Ik geef
me aan jou,
Lucius... Dat is
een geschenk
dat men niet
weigert...

Laat me je w
verstrooien... Je zal
morgen alleen maar

beter in vorm zijn ‘

Ik verbied je!

Ha! Zo mag ik het
liever zien! Morgen
wordt jouw gloriedag!
Je zal overheersen...
Dus neem mij als
je slavin!

AAAAAAAAAAH!
Ja... Vooruit...
Harder, ja!




Ze willen eten en ze willen
bloed! Die krokodillen zijn
net als jullie, vrienden!
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Moet ik jullie nog
- 1 de beste gladiator
‘ o B die ooit de arena
Vandaag zijn we hier : van Pompei heeft
samen om getuige te ziin A betreden voorstellen?
van een buitengewoon = Hjj die vandaag zijn i
schouwspel! Want dat i = ’ laatste gevecht
toch wat jullie willen? iy F levert? LUCIUS!

Ik heb een verrassing voor

L ¥ Jullie! Uit Afrika heb ik .
wit ool daf con apscheid - een man gehaald... i RS R oy
memorabel moet zijn! En . I hem! Bewonder hem!

daarom moeten er niet EEN | Vrees hem!
maar TWEE buitengewone
tegenstanders zijn!




Wat betekent
dat? Dit was
niet voorzien!

Tja, Lucius, aan
alle mooie dingen
komt een eind...

g Succes met je
gevecht... en vooral:
veel geluk!
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Een geuallen gladiator, belust op wraak...
Een geheimzinnige geuangene, behoeder uan een ongelooflijk geheim...
Een onschuldig, mishandeld Kind...

Drie lotsbestemmingen, uerenigd in een mythisch bolwerk
dat Rome op zijn gronduesten doet daueren:
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