
wie is de kat ?
eh... 

de kat, 
dat ben 

ik

geboren in 
1983 in een 
krant waar 
ik grappen 
moest maken 

over wereld-
problematiek 

om de lezers 
te amuseren

naam: kat
voornaam: de

nationaliteit: 

belg
geboortepla 

brussel

zo zag ik er bij 
m’n debuut uit

zoals 
alle collega’s 

eet ik 
muizen 
en 

vogels

maar als ik mag 
kiezen, dan liever 

sint-jakobsschelpen 
met roomsaus en 

een flesje gekoelde 
chablis

in mijn
bibliotheek vind 
je de bijbel,

’n paar goeie 
woordenboeken 

en de  fysische 
monadologie 

van kant

maar 
liefst herlees 

ik m’n eigen 
albums. die 

zijn pas echt 
diepzinnig 
en grappig

Burgerlijke 

staat: gehuwd

geslacht: man



dit zou 
uiteraard 

niet mogelijk 
zijn geweest

zonder de 
steun van mensen 

die in me 
geloofden mijn 

vrouw en 
kinderen

mijn 
zwager al heel 

wat minder

en uiteraard 
ook aan roger, 

die de beste wijn 
ter wereld onder 

de kurk heeft

als al m’n 
klanten zouden 
kletsen als u, 

heeft niemand nog 
de tijd om iets te 

drinken

ik wil 
ook m’n 

schepper 
niet 

vergeten:

philippe 
geluck

’n geweldige 
kerel. gecultiveerd, 

gul, geestig, 
gespierd en ge... 
nu ja, hij kan me 

toch laten zeggen 
wat hij wil, want 

hij schrijft 
alle teksten...



miaaaauw 
miaauw

o, wat 
een lieve 

poes !

alsjeblieft, kanjer. 
een bordje melk 

voor jou...

slap 
slap

ik maak 
’n grapje, 

roger

geef me 
maar ’n 
wijntje !

iedereen 
heeft ’t over 

de slacht-
offers

van 
tabak

en over 
de mensen 
die ‘mee-

roken

de 
passieve 
rokers

maar 
niemand 

denkt 
aan de 

ellende

van de 
passieve 
drinkers

als ik 
god was 
geweest

zou ik op 
de zevende dag 

niet gerust 
hebben

maar 
bijgeschaafd



weet je 
wat zo 
handig 
is als 

een mol 
doodgaat ?

je hoeft 
’m niet te 
begraven

mensen 
met 

alzheimer 
worden 

vaak heel 
oud

logisch, 
als je 

vergeet 
te sterven

...

wij zijn 
koekjes. en 

jullie ?

vitaminen

jullie 
boffen wij zijn 

zetpillen !

bejaarden 
doen 

graag bood-
schappen 
met een 
winkel-
wagen-

tje

ik ben 
soms zo 
afwezig, 
dokter

voor hen 
is het zo’n 
beetje de 
f1 van de 
rollators



de kat
aan con-
trole-
toren

een wijntje, 
alsjeblieft

roger

dit is roger. 
wijntje in-

geschonken

vroeger 
hielden 

basketbal-
spelers 

de 
grafiek 
van de 

economie 
bij

later hebben de 
kleinsten onder ons 

dat overgenomen
vandaag staat 

de rioolbrigade 
paraat !

wij 
bieden u 
vandaag
uitzon-
derlijk

twee 
grappen 
voor de 

prijs 
van 
één

zegt 
de man 
tegen 

zijn echt-
genote

je hebt 
echt veel 
genote op 

je zang

ze zijn 
geweldig

nee ?’n heineken 
en een bier 

svp!

komt een 
hollander 
een café 

binnen


