
Philippe Geluck is een humoristische en creatieve duizendpoot. 
Striptekenaar, schrijver, acteur, komiek, radiostem en televisiegezicht: 
Geluck is niet voor een gat te vangen. Hij is de bekendste en populairste 
cartoonist in de Franstalige wereld. Maar het bekendst is Geluck als 
bedenker van De Kat – Le Chat in zijn geboorteakte. Tien miljoen 
exemplaren zijn al verkocht van de reeks die 30 jaar bestaat en in het 
Nederlands voortaan verschijnt bij Blloan (Ballon Media).

Philippe Geluck, het neusje van de zalm

Philippe Geluck en De Kat hebben beslist dat het, 
in deze tijden van ongebreidelde globalisering, 
tijd werd om hun beestje los te laten in België, 
Nederland en de rest van Europa, Centraal- en 
Latijns-Amerika en uiteraard Anglolandia zodat 
álle schepselen Gods kunnen genieten van de wijs-
heid en spitsvondigheid van De Kat. De uitdrukking 
‘de kat uit de boom kijken’ is niet bepaald op het 
lijf van Geluck geschreven!

Het werk van Philippe is hoogst origineel en leunt 
dicht aan bij het Belgische surrealisme en absur-
disme. Van de mafste woordspelingen en grappen 
tot metafysische hersenkronkels over de tijd, het 
heelal en de mensheid. Met vlijmscherpe ironie 
blijft Gelucks werk het publiek verrassen.

Let the beast go
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Philippe Geluck is een graag geziene gast op de 
Franse en Belgische radio en televisie. Sinds 
1987 maakt hij zeer regelmatig zijn opwachting 
in verschillende populaire radioprogramma’s. 
Sinds 1979 heeft hij ook zo’n 1.500 tv-uitzendingen 
bedacht of gepresenteerd, telkens met veel humor 
en satire. Het vrolijk onbezorgde Lollipop drukte 
een stempel op een hele generatie kinderen en 
ouders. Het waanzinnige programma Un peut de 
tout werd in 1991 in Montreux bekroond met de 
Gouden Roos. Van 1999 tot 2006 was Geluck te 
zien op Frankrijks drukst bekeken kanaal, France 
2, in het programma Vivement Dimanche dat hij 
samen met ouderdomsdeken Michel Drucker 
presenteerde. Enzovoort…

Geluck werd in 1954 geboren in Brussel. Nadat 
hij in 1975 afstudeerde aan het Institut Supérieur 
des Arts de la Scène (INSAS), acteerde hij een tiental 
jaren in de grootste Belgische theaters, zowel in 
klassieke als in eigentijdse rollen. Tegelijk stelde 
hij zijn van de pot gerukte tekeningen en aquarellen 
tentoon in kunstgalerieën in Brussel, Parijs, London, 
Milaan, Kopenhagen, Neuchâtel en… Dallas.

Maar het beestje waarvoor Geluck het meeste 
bekend is, is zonder twijfel De Kat, een bedrieglijk 
simpel commentator die het surrealisme en de 
absurditeit van het leven al meer dan dertig jaar 
aan de kaak stelt in zijn eigen, onnavolgbare 
stijl. De Kat (Le Chat op zijn geboorteakte) zag 
het levenslicht op 22 maart 1983 in een bijlage 
van de toonaangevende Belgische Franstalige 
krant Le Soir. Al heel vlug ontpopte De Kat zich 
tot de mascotte van de krant. Alleen al in Le Soir 
verschenen meer dan 8000 tekeningen van hem. 
Sindsdien verscheen De Kat niet alleen in meerdere 
Franse kranten en tijdschriften, maar werd ook de 
Spaanse, Portugese, Duitse, Iraanse, Zwitserse, 
Nederlandse, Italiaanse en Amerikaanse pers dol 
op hem. De laatste cartoon van De Kat in Le Soir 
verscheen op zijn 30ste verjaardag.

Sinds de geboorte van De Kat zijn er al meer dan 
10 miljoen albums verkocht. De laatste jaren werd 
de merchandising rond De Kat ook heel belangrijk. 
Fans kunnen nu postkaarten, chocolaatjes (Les 
Chocolats du Chat), wijn, kinderkledij, teddyberen, 
standbeelden, iPhone covers en zo veel meer 
kopen. Niet made in China, maar geproduceerd en 
op de markt gebracht door kleine familiebedrijven. 
Toen De Kat twintig werd, werd in Parijs een 
monumentale tentoonstelling aan hem gewijd die 
daarna Brussel, Bordeaux en Rennes aandeed en 
in totaal 350.000 bezoekers trok.
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Met La minute du Chat (Een minuut met De Kat) 
lanceerde Geluck een reeks van geanimeerde 
sketches van één minuut, een productie van zijn 
animatiestudio in Brussel. In 2011 werd de reeks 
uitgezonden door France 2 en ook in prime time 
op de RTBF. Sindsdien worden ze verzameld in 
compilatiefilmpjes van 6 minuten (La semaine du 
Chat) die beschikbaar zijn op dvd.

Animatiereeks

Och, bijna vergeten… in 2003 werd Philippe door 
de Franse Minister van Cultuur tot ‘Ridder van de 
Orde van Kunst en Letteren’ benoemd, en in 2009 
werd hij voor zijn verdiensten ter bevordering van 
de lach, het plezier en het geluk door de Belgische 
Koning Albert II geridderd tot ‘Commandeur in de 
Kroonorde’. En dan te bedenken dat die eer meestal 
alleen wordt verleend aan oorlogshelden…

In het najaar van 2014 komt eindelijk De Bijbel 
volgens De Kat uit. Geen stopstrips, korte gags 
of cartoons deze keer, maar een eigenzinnige 
interpretatie van het scheppingsverhaal dat 
ongetwijfeld voor de nodige ophef en hilariteit zal 
zorgen! De Kat is dertig jaar geworden, neemt 
afscheid van zijn jeugd en komt stap voor stap tot 
zijn jaren van verstand…

Ridder én Commandeur

De Kat zijn scheppingsmythe 
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